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Colofon 
 

Pastoor Paul Tervoort  

woont in Banholt  

en is bereikbaar op  

06 12 62 91 30 

of per email: pnt@xs4all.nl 
 

Kapelaan Hub Horstman 

woont in Cadier en Keer 

en is bereikbaar op 
06 10 09 35 27 

of per email: 

kapelaanhorstman@ziggo.nl  
 

De parochie is bereikbaar op  

 043 408 12 92 

of per email:  
sintgertrudisparochie@gmail.com  

Het bankrekeningnummer van de  

parochie is NL53RABO0115590412 
 

Actueel parochienieuws vindt u op 

www.facebook.com/parochiesintgertrudis 

Op de website  

https://parochiesintgertrudis.weebly.com  

vindt u uitgebreidere informatie. 
 

Mensen die behoefte hebben aan 
 bezoek namens de parochie  

kunnen terecht bij 

Pastoor Tervoort of bij  

Maria Habets: 
06 23 66 22 05 of 043 408 7777 

of per email: mariahabets@live.nl 
 

Berichten en misintenties voor het  

Parochienieuws van april kunnen  

t/m woensdag 20 maart worden 

opgegeven bij Roxanne Bartels: 
06 23 80 63 32 

Of per email:  

sintgertrudisparochie@gmail.com  
 

Vormgeving: Roxanne Bartels 
Druk en verspreiding: Hobbyhuuske  

www.creatief-met-drukwerk.nl  

 

 

 

VEERTIGDAGENTIJD; OP WEG NAAR PASEN! 
 

We zijn nu midden in de Veertigdagentijd, de voorbereiding op 
het Feest van de Verrijzenis. Voor de ouderen onder ons de her-

innering aan vasten en vastentrommeltje, het snoep dat je niet 

mocht eten en bewaren moest tot Pasen. En daarna, met alle 

paaseitjes, was het één snoepfestijn! Gelukkig behoort dit tot de 

herinneringen. We zijn ons nu bewust dat het meer een tijd is 

van bezinning, van nadenken over ons leven; vragen als: Wat is 
belangrijk voor mij en mijn naasten? Wat kan er beter in mijn 

leven? Wie is Jezus nog voor mij?  

Iedereen is druk, we worden enorm opgeslokt door informatie, 

werk, geluid, Tik Tok of andere digitale versnaperingen. Zullen 

we ons de komende tijd niet af en toe rustig, los van alles wat 

ons afleidt, de tijd nemen om  ons  de vraag te stellen: Hoe is 

het met de liefde in mijn leven? Ben ik liefdevol voor mijn vrouw, 
man, kinderen of ouders of zit ik met mijn naasten in een zekere 

sleur? Wie zegt nog wel eens, onverwacht zonder directe aanlei-

ding: "Ik hou van jou!" Het kost niets, maar brengt, als het op-

recht is, veel goeds aan de ander!  

En dan komen we eigenlijk vanzelfsprekend bij Jezus. Hij is hét 

voorbeeld van liefde; Voor Hem was iedereen aanleiding om lief-
devol en vergevingsgezind te zijn. Altijd vergevend, Hij gaf ie-

dereen weer een nieuwe kans, Hij stelde Zichzelf nooit centraal, 

maar altijd de ander!  

Zullen we dat eens proberen deze Veertigdagentijd? 
 

pastoor Tervoort 

 

Terugblik feestavond  

kerkelijk zangkoor 
 

16 februari j.l. is het koor samen met 

het parochiebestuur feestelijk en ge-

zellig bijeengekomen om o.a. een 
drietal jubilarissen in het zonnetje te 

zetten en te huldigen met onder-

scheidingen afkomstig van de Sint 
Gregoriusvereniging te Roermond, 

de vereniging waarbij alle kerkkoren 

in Limburg zijn aangesloten. Wie zijn 
die jubilarissen?  
 

Rina Franssen, 25 jaar buitenge-
woon trouw lid. Rina is er altijd, en 

trotseert weer en wind om op de fiets 

vanuit Herkenrade de mis en de re-
petities bij te wonen. De repetities 

vinden in het parochiecentrum 

plaats, en zij zorgt dat dit altijd net-
jes op orde is.          
 

Mia Habets, 40 jaar zeer trouw lid. 
Mia is ooit begonnen bij het koor van 

Reijmerstok en toen zij verhuisde 

naar Sint Geertruid direct lid gewor-
den van zangkoor St. Gertrudis. Zij 

heeft zich in het verleden ook o.a. 

verdienstelijk gemaakt als bestuurs-
lid.                  
 

Huub Martinussen, 40 jaar zeer 
trouw lid. Huub is de grote motor van 

het koor, hij is penningmeester, ver-

zorgt veel van de communicatie naar 
de leden en andere belanghebben-

den, zorgt vaak voor het vervoer van 

organist/dirigent Ger Pitti, zorgt voor 
presentjes bij ziekte enzovoorts, 

kortom: hij staat altijd voor iedereen 

klaar.  
 

We zijn zeer dankbaar en voelen ons 

gezegend dat we nog steeds weke-
lijks de mis kunnen begeleiden en 

hopen dit allemaal nog lang te mogen 

doen! En zoals al vaker is gezegd: ie-
dereen is van harte welkom om 

het koor te komen versterken! 
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Zondag 3-3, 9u30 

• Voor Jo Bouwens en overleden 
familieleden 

• Voor Leida Wijsen, Giel Wijsen, 

ouders Wijsen-Lardinois en 

Sjof en Gerda Wijsen- 
Dautzenberg 

• Jaardienst voor Hay Nelissen 

• Jaardienst voor Lily Fingal-

Steinbusch 
• Voor alle overledenen van  

familie Steinbusch 
 

Dinsdag 5-3, 19u00 

• Voor Josef Dewarrimont en  

Lucie Dewarrimont-Didderen 
 

Zondag 10-3, 11u00 

• Viering ter ere van de 100e 

verjaardag van een dorpsge-
noot 

• Voor Tonny Drummen- 

Coenjaerts, namens het  

kerkelijk zangkoor 

• Jaardienst voor de zielerust 
van pastoor J.A.G. Jötten 

• Jaardienst voor de ouders 

Kreuwels-Curfs 

• Jaardienst voor de ouders 
Prompers-Van Aubel 

• Jaardienst voor pastoor  

Nicolaas Prompers 

• Jaardienst voor Noël Prompers 
 

Dinsdag 12-3, 19u00 

Voor het welzijn van alle  

parochianen 

Zaterdag 16-3, 19u00 

Gertrudis- en Josephviering 

• Voor de levende en overleden 
leden van Schutterij St. Joseph 

• Voor Tousaint Bastings, ouders 

Bastings-Lahaye en zoon Tom 

• Jaardienst voor André en Fien 
Volders-Kuijpers 

• Jaardienst voor Jean Snoeck,  

Jo Winckels en Regina Aarts 

• Jaardienst voor Sjang en  
Margriet Houbiers-Janssen 

• Jaardienst voor André Rocks 
 

Dinsdag 19-3, 19u00 

• Voor Bernadine, Trees en Sjof 

Curfs 

• Voor Annie Prompers-Custers 
 

Zondag 24-3, 9u30, Palmpasen 

• 1e jaardienst voor Noël Janssen 

en jaardienst voor Jeannette 
Janssen-Wolfs 

• Jaardienst voor Anna Beckers-

Theunissen 

• Voor Bér en Jet Beckers en  
Marie-José Van den Hove- 

Beckers 
 

Dinsdag 26-3, 19u00 

• Jaardienst voor de ouders  

Houbiers-Duijsens 
 

Goede Vrijdag 29-3, 19u00 z.p. 

• Avondviering rondom de  

kruiswegstaties 
 

Zondag 31-3, 9u30, Pasen 

• Jaardienst voor Hay Curfs 
• Voor Dré Snoeck 

• Voor Pierre Janssen en Peter 

Janssen en overleden familie 

• Voor Jacques Luijten en overle-
denen van de familie Blom 

• Voor de levende en overleden 

leden van de Aartsbroederschap 

van de Heilige Rozenkrans 
 

Vieringenrooster 2e kwartaal 2024 
 

 

April Juni

Zaterdag 6 19.00u, Voorstellingsmis Zaterdag 1 19.00u

Dinsdag 9 19.00u Dinsdag 4 19.00u

Zondag 14 11.00u Zondag 9 09.30u

Dinsdag 16 19.00u Dinsdag 11 19.00u

Zondag 21 09.30u Zaterdag 15 19.00u

Dinsdag 23 19.00u Zondag 16 9.00u, Bronk

Zaterdag 27 19.00u Maandag 17 11.00u, Bronk

Dinsdag 30 19.00u Zondag 23 11.00u

Mei Dinsdag 25 19.00u

Zaterdag 4 19.00u Zondag 30 9.30u

Dinsdag 7 19.00u, Kruisdagen Juli

Zondag 12 11.00u, Communie Dinsdag 2 19.00u

Dinsdag 14 19.00u Zaterdag 6 19.00u

Zaterdag 18 19.00u Dinsdag 9 19.00u

Dinsdag 21 19.00u Zondag 14 9.30u

Zondag 26 11.00u, WoCo

Dinsdag 28 19.00u

Avondviering op Goede Vrijdag 
Door René Houben 

 

Het Parochiebestuur heeft de leden van de voormalige Pastoraatsgroep 

gevraagd of ze op Goede Vrijdag net als vorig jaar zorg willen dragen 

voor de organisatie van een avondviering waarbij stilgestaan wordt bij  

de kruiswegstaties in de kerk.  
De viering van vorig jaar werd door de aanwezigen als stichtend en 

zinvol ervaren. Een van de overwegingen om op deze wijze een vervolg 

te geven aan de vroegere Stille Tocht langs een aantal wegkruisen bui-

ten de kerk, was de zorg, dat het voor oudere parochianen soms te 
bezwaarlijk was om deze tocht mee te lopen.  

Vorig jaar hebben de parochianen die gevraagd werden om een bijdrage 

te leveren, daaraan van harte gevolg gegeven. We vertrouwen erop dat 

we de vertegenwoordigers van de benaderde verenigingen ook dit jaar 

weer bereid vinden om hun gewaardeerde bijdrage te leveren. 
We nodigen u van harte uit om op vrijdag 29 maart om even voor 

19u00 in de kerk aanwezig te zijn om met elkaar net als voorheen 

overwegend, biddend en zingend stil te staan bij de weg die Jezus op 

zijn laatste dag is gegaan en die getekend wordt door het kruis en be-
kroond werd met de verrijzenis. 

 

Palmpasen 24 maart 
 

Op zondag 24 maart, in de mis 

van 9u30, mogen alle kinderen 
hun palmpasenstok laten zege-

nen. Ze kunnen deze vervolgens 

naar een oudere of zieke brengen. 


