
  
  

      

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

Nummer  
7.12 

december 2023 

8.01 
januari 2024 

ADVENT 
 

In het weekend van 2 en 3 december begint weer de Advent: 
Samen in verwachting zijn van het Kerstfeest, het vieren van de 
geboorte van Jezus.  
 

Ik denk in deze tijd vaak aan Maria: Hoe zou zij alles hebben 
beleefd? Vanaf de aankondiging van de Engel, dat ze Moeder van 

Gods Zoon zou worden, tot die reis naar Bethlehem. Op een ezel 
vanaf Nazareth naar een onbekende stad. Bevallen van een 

Kindje, zonder haar moeder of andere bekenden in de buurt. Die 
laatste weken voor de geboorte: zou ze veel hebben gebeden? 
 

En dan gaan je gedachten uit naar datzelfde land in deze tijd, we 

noemen het ook nog "Heilig Land". Aan al die moeders in ver-
wachting, die niet eens weten of hun kindje de ellende zal over-

leven; die weten dat er al duizenden kinderen in hun land de laat-
ste tijd zijn gestorven. Door puur geweld, pure haat. Ook haar 
Zoon is aan het kruis gestorven omdat mensen Hem haatten. Ik 

geloof vast dat Maria in de hemel meeleeft en meehuilt met al die 
vrouwen. 
 

En wat kunnen wij? Met Maria ons opstellen onder Zijn kruis. Be-
seffend dat Gods Zoon is gestorven voor alle mensen, of het nu 
islamieten zijn of joden, christenen of anders- en niet-geloven-

den. Met Maria een traan laten voor al die onschuldige kinderen 
en moeders. Blijven hopen en bidden voor een betere wereld. 
 

Pastoor Tervoort 
 

Parochienieuws Sint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Zondag 3 december 

11u00 Mis 
• Voor Jean van de Berg 

• Jaardienst voor Marcel  
Martinussen 

• Jaardienst voor Jeu Laeven 

• Jaardienst voor Jet Beckers 
• Voor Bér en Anna Beckers-

Theunissen en Marie-José 
Van den Hove-Beckers 

 

Dinsdag 5 december 

19u00 Mis 
• Voor Josef Dewarrimont en  

Lucie Dewarrimont-Didderen 

• Voor Annie Prompers - Cus-
ters 

 

Zondag 10 december 

09u30 Mis 
• Jaardienst voor Stella  

Steinbusch-Jacobs 
• Voor Ilse Steinbusch 
• Jaardienst voor de ouders 

Huls-Wetsels en kinderen 
 

Dinsdag 12 december 
19u00 Mis 

• Voor André Rocks 
 

Zaterdag 16 december 
19u00 Mis 

• Voor Amélie Lemlijn-Water-
val vanwege de offergang 

• Voor Victor Lemlijn en alle 
overleden familieleden 

• Voor Toussaint Bastings, 

voor ouders Bastings-Lahaye 
en zoon Tom 

• Jaardienst voor Sjér Lardi-
nois en Maria Lardinois-Ha-
bets, Wies Lardinois-Reniers 

en Jo Lardinois 
 

 

 Dinsdag 19 december 
19u00 Mis 

• Voor het welzijn van alle  
parochianen 

 

Zondag 24 december 

19u00 Herdertjesmis 
• Voor Noël Janssen vanwege 

de offergang 
• Voor Dré Snoeck 
 

Maandag 25 december 

09u30 Mis 1e Kerstdag 
• Voor Bernardine, Trees en 

Sjof Curfs 

• Voor Sjirra en Maria 
Claessens-Wijsen 

• Jaardienst voor Twan Curfs 
en ouders Janssen-Frijns 

• Voor de levende en overle-
den leden van de Aartsbroe-
derschap van de Heilige Ro-

zenkrans 
 

Dinsdag 26 december 
11u00 Mis 2e Kerstdag 

• Voor de verjaardag en te-
vens 1e jaardienst van Maria 

Curfs-Habets 
• Voor Hay en Piet Munnix en 

ouders Munnix-Lardinois 

• Jaardienst voor Liza en Piet 
Roebroeks-Frijns 

 

Zaterdag 30 december 

19u00 Mis 
• Jaardienst voor Leen Boon-

Munnix 
• Voor Dré Snoeck 

 



 

  

Parochie  

Sint Gertrudis 

Sint Geertruid 

wenst iedereen 

een zalige 

kerstmis en een 

gezond en 

vreedzaam 

2024 

Kerstkleurplaat 
 

Kleur de kleurplaat hier-
naast zo mooi mogelijk in 

en lever hem voor 20 de-
cember in bij Roxanne Bar-
tels (de mama van Toon), 

Nieuwe Hofstraat 6. Alle 
kleurplaten komen met 

kerst in het portaal van de 
kerk te hangen zodat ie-
dereen ze kan bewonde-

ren. Je mag natuurlijk ook 
zelf een mooie kerstteke-

ning maken! 

Herdertjesmis Kerstavond 
 

Ook dit jaar zal er weer een herdertjesmis  
zijn op zondag 24 december om 19.00 in  

de kerk van St. Geertruid. Iedereen is van  
harte welkom. Kinderen die graag mee willen  

doen tijdens het kerstspel, iets willen  
voorlezen, kerstliedjes mee willen zingen of  
op een instrument willen spelen kunnen zich  

aanmelden bij Ilona: 06-23006264 of  
Sandra: 0622311396 van de  

gezinsmissengroep.  
We maken er samen een sfeervolle kerstviering van! 

 

 

Colofon 

Pastoor Paul Tervoort  

woont in Banholt  

en is bereikbaar op  

06 12 62 91 30 

of per email: pnt@xs4all.nl 
 

Kapelaan Hub Horstman 

woont in Cadier en Keer 

en is bereikbaar op 

06 10 09 35 27 

of per email: 

kapelaanhorstman@ziggo.nl  
 

De parochie is bereikbaar op  

 043 408 12 92 

of per email:  

sintgertrudisparochie@gmail.com  

Het bankrekeningnummer van de  

parochie is NL53RABO0115590412 
 

Actueel parochienieuws vindt u op 

www.facebook.com/parochiesintgertrudis 

Op de website  

https://parochiesintgertrudis.weebly.com  

vindt u uitgebreidere informatie. 
 

Mensen die behoefte hebben aan 

 bezoek namens de parochie  

kunnen terecht bij 

Pastoor Tervoort of bij  

Maria Habets: 

06 23 66 22 05 of 043 408 7777 

of per email: mariahabets@live.nl 
 

Berichten en misintenties voor het  

Parochienieuws van februari kun-

nen t/m woensdag 24 januari  

worden opgegeven bij  

Roxanne Bartels: 

06 23 80 63 32 

Of per email:  

sintgertrudisparochie@gmail.com  

 
Vormgeving: Roxanne Bartels 

Druk en verspreiding: Hobbyhuuske  
www.creatief-met-drukwerk.nl  

 

 
 

Eerste Heilige Communie 12 Mei 2024 
 

Op 12 mei vieren wij in onze parochie weer het grote feest van 

de Eerste H. Communie. Vanaf januari zal de voorbereiding be-
ginnen van de communicanten, met name door Rebecca Stein-

busch-Lacroix, aangevuld door omdergetekende. Deze voorbe-
reiding vindt plaats op onze school. In de week van maandag 11 
december zal ik  groep 4 bezoeken om met de kinderen te spre-

ken over de Communie. Daarbij krijgen de kinderen een aanmel-
dingsformulier mee naar huis om later ingevuld mee terug te ne-

men naar school. Zit uw kind niet op onze school, neemt u dan 
contact op met ondergetekende, email: pnt@xs4all.nl of tele-
foon: 06 12629130. 

Ik hoop dat er weer veel kinderen meedoen. Is uw kind (nog) 
niet gedoopt: Geen probleem, ieder jaar komt dat wel voor in 

een van de parochies, dat halen we wel in! 
Ik verheug mij weer op de grote dag op 12 mei! 
Pastoor Tervoort 
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Maandag 1 januari 
9u30 Mis Nieuwjaarsdag 

• Voor het welzijn van alle pa-

rochianen 
 

Dinsdag 2 januari 
19u00 Mis 

• Voor Josef Dewarrimont en 
Lucie Dewarrimont-Didderen 

 

Zaterdag 6 januari 

19u00 Mis 
• Voor het welzijn van alle pa-

rochianen 
 

Dinsdag 9 Januari 
19u00 Mis 

• Voor het welzijn van alle pa-
rochianen 

 

Zondag 14 januari 

11u00 Mis 
• Zeswekendienst voor Pierre 

Janssen 

• Jaardienst voor Jules en 
Jenny Habets-Claessens 

 

Dinsdag 16 januari 

19u00 Mis 
• Voor Annie Prompers-Cus-

ters 
 

Zaterdag 20 januari 
19u00 Mis 

• Voor Toussaint Bastings, 
voor de ouders Bastings- 
Lahaye en zoon Tom 
 

Dinsdag 23 januari 
19u00 Mis 

• Voor het welzijn van alle pa-

rochianen 
 

 
 

 

 
 

   
 

Januari

Maandag 1 9.30u

Dinsdag 2 19.00u

Zaterdag 6 19.00u

Dinsdag 9 19.00u

Zondag 14 11.00u

Dinsdag 16 19.00u

Zaterdag 20 19.00u

Dinsdag 23 19.00u

Zondag 28 9.30u

Dinsdag 30 19.00u

Februari

Zaterdag 3 19.00u

Dinsdag 6 19.00u

Zaterdag 10 19.00u, Carnavalsmis

Woensdag 14 18.00u, Aswoensdag

Zondag 18 11.00u

Dinsdag 20 19.00u

Zaterdag 24 19.00u

Dinsdag 27 19.00u

Maart

Zondag 3 9.30u

Dinsdag 5 19.00u

Zondag 10 11.00u, WoCo

Dinsdag 12 19.00u

Zaterdag 16 19.00u

Dinsdag 19 19.00u

Zondag 24 9.30u

Dinsdag 26 19.00u

Vrijdag 29 19.00u z.p, Goede Vrijdag

Zondag 31 9.30u, Pasen

Nieuwjaar 
 

Geef hen de hand 
 

Ik wens je uit de grond van m’n 

hart een ‘goed’ jaar! 

Een ‘goed’ jaar voor jou…. En voor 

alle mensen! 

Ik zeg je: Geef elkaar de hand… 

ook hen, die je reeds lang geen 

hand meer gegeven hebt… 

een hand met een hart vol goede 

en oprechte wensen. 

Geen wensen voor een dag met een 

mooi masker op een lelijk gezicht! 

Schrijf een kaartje! Plak een kus 

erop! 
 

Een nieuw jaar begint! Maak er een 

goed jaar van. 

Laat je eigen goedheid voelbaar 

zijn, thuis, op school, op het werk. 

Leg alle ruzies bij. Slik je ‘kwatong’ 

in. 

Maak je man, je vrouw, je kinderen 

gelukkig, niet alleen met woorden, 

want je hebt hun geluk zo nodig, 

om zelf gelukkig te zijn. 
 

Zoek toch nooit geluk voor jou al-

leen… 

in je eigen geïsoleerde hokje. 

Help ons een wereld te maken, 

waarin wij niet alleen elkaar ver-

dragen, maar elkaar gaan liefheb-

ben, 

een wereld waarin er ruimte is voor 

een glimlach, een bloem, een hart, 

voor een ‘stukje hemel’ op aarde! 

  

 

Phil Bosmans 

Uit: Menslief, ik wens je vrede en 

alle goeds 

 

Jaar van gebed 

opent met gebeds-

week 
 

Ter voorbereiding van het 

Heilig Jaar 2025 is 2024 uit-

geroepen tot een ‘Jaar van 

gebed’. Hoe kunnen we dat 

mooier openen dan met de 

jaarlijkse ‘Week van gebed 

voor de eenheid van de chris-

tenen’. Het thema van die 

week (18-25 januari) luidt dit 

jaar ‘Heb God lief… en je 

naaste als jezelf’. 

  

Het thema verwijst naar het 

Bijbelverhaal van de Barm-

hartige Samaritaan (Lc. 10, 

25-37). In deze parabel laat 

Jezus zien wat het betekent 

om je naaste lief te hebben. 

Liefde is het DNA van het 

christelijk geloof. God is liefde 

en ‘de liefde van Christus 

heeft ons één gemaakt’. 

Christenen van verschillende 

kerken vinden elkaar in hun 

gemeenschappelijke identiteit 

in de ervaring van Gods liefde 

(Joh. 3, 16) en laten als het 

goed is die identiteit aan de 

wereld zien door hoe ze elkaar 

liefhebben (Joh.13, 35). 

  

We bidden deze week voor 

eenheid tussen alle christe-

nen, om vrede tussen volken 

en mensen en vooral dat we 

allemaal onze barmhartige 

liefde kunnen tonen aan ie-

dereen die we op onze levens-

weg tegenkomen. 

 

Zondag 28 januari 
9u30 Mis 

• Voor het welzijn van alle pa-
rochianen 

 

Dinsdag 30 januari 

19u00 Mis 
• Voor Hay en Piet Munnix en 

de ouders Munnix-Lardinois 

 


